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Amsterdam, 23 augustus 2023
Kom bij 't Baasje
Het eerste hondenvoorleesboek

Het eerste hondenvoorleesboek onder de titel Kom bij ‘'t Baasje wordt 6 september om 15.00 uur ten
doop gehouden in aanwezigheid van de pers bij Mediamatic, , Dijksgracht 6, 1019 BS, Amsterdam
Het restaurant van Mediamatic is bekend om zijn dogs-diners.

“Kom bij 't Baasje” is een boek speciaal geschreven voor honden, maar aangezien de meeste niet
kunnen lezen, zullen de baasjes van sprankelend jong tot schuifelend oud dit voor hen moeten doen.

Het is bijzonder te noemen, dat er nooit eerder een voorleesboek speciaal voor honden is
geschreven, aangezien al lang bekend is dat het voorlezen aan honden een bijzonder effect heeft op
zowel de hond als de voorlezer. Bibliotheken hebben speciale programma’s onder de noemer
Kwispellezen, om kinderen meer zelfverzekerd te maken. Maar dat gebeurt altijd met al bestaande
(kinder)boeken. Ook oudere baasjes kunnen de band met hun huisdier versterken door hen
regelmatig van een op hen toegespitst verhaal te trakteren.

Hans Melissen (schrijver en regisseur) las al jaren zijn eigen honden voor uit krant of boek, gewoon
voor de fun.

De laatste jaren heeft hij zelf geen hond meer, maar past geregeld op honden van vrienden en
vriendinnen. Ook daar ging hij door met het voorlezen aan de logés. Toen een van de bazinnetjes bij
het zien van deze bijzondere interactie opmerkte, dat het vreemd was dat er nooit eerder verhalen
speciaal voor de hond geschreven waren, begon er een vuurtje te branden bij de artistieke
duizendpoot Melissen.

Het gevolg is een boek met 14 verhalen met illustraties van de Zilveren Penseel winnares Marijke
Klompmaker.

Verhalen vol avonturen die zich allemaal afspelen rond het Trabos, een laatste stukje natuur tussen
een stad en een dorp die naar elkaar zijn toegegroeid. Over de baasjes en de honden. Over honden
die geen enkel onderscheid maken tussen ras, kleur of status, want honden willen maar één ding: lol
maken in vrijheid met zowel vier- als tweevoeters.

Het boek is niet alleen verkrijgbaar bij de boekhandel, maar ook bij de winkels met
dierbenodigdheden.

Het eerste Hondenvoorleesboek Kom bij 't Baasje

ISBN: 9789077701317

Uitgeverij Syrah. Winkelprijs: 19,95 Schrijver: Hans Melissen
[llustraties: Marijke Klompmaker

NUR: 431 (Huisdieren) NUR: 370 (cadeauboeken algemeen) NUR: 303 (verhalenbundel)



Voor persvragen en/of aanmelding voor de boekpresentatie kunt u contact
opnemen met Jeroen Ranzijn (06-53710450, jeroen@alfabeeld.com).

In bijzondere gevallen kunt u ook direct contact opnemen met Hans Melissen zelf.

hans@melissen.tv en via de mobiel: 06-54688412

Verkorte CV Hans Melissen

Schrijver van Theaterstukken, televisieseries (0.a. Allemaal Tuig/ Herrie/ Familie Wijntak/ Hotel
Amor/ Nieuwe Buren/
Hoorspelen met Drs P. en Adéle Bloemendaal

Regisseerde voor televisie 0.a. programma De Stoel en Villa Felderhof met Rik Felderhof.

Schreef korte verhalenbundels waarin het vertrekpunt altijd een glas wijn was: Chateau Poeha /
Vloeibare Liefde / Verhalen met een slok op / De Wijngek / Fransen kunnen niet koken en hebben
geen verstand van wijn / Met liefde geschonken, in samenwerking met Thérése Boer en Peter van
Straaten. De gedichtenbundel: Kom vul de glazen. De wijngids: Wijnen met een lange neus. Reisgids
voor levensgenieters samen met Rik Felderhof. Het kinderboek: Hoe muis de wereld schiep

Scenario in boekvorm: ledereen Rijk, dat in het Engels is uitgegeven onder de titel: Money from
heaven.

Op tot nu toe verborgen kanaal op YouTube is een filmpje te zien hoe Hans als oppas aan de hond van
een vriendin voorleest. : https://youtube.com/shorts/XGPz1wtJBl4?feature=share
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